


Zo was het altijd...

We gingen op het dragende geluid van gebeier van de klokken
naar de kerk. Tijdens de mis werden we dgetrakteerd op
hemelse klanken die ons in vervoering brachten.

En na de mis samen naar de kroeg om daar onder het genot
van een drankje vol verve het leven te bezingen.

Zaterdag 2 november

Zondag 3 november

Bestel nu kaarten op www.hetkoordenbosch.nl




