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Het Koor is te rade gegaan bij de grote en populaire koortraditie van de 
Baltische staten Estland, Letland en Litouwen. Kenmerkend voor deze 
muziek is wat wel ‘heilig minimalisme’ wordt genoemd. We presenteren een 
palet van dit repertoire, soms bijgestaan door een solist, soms aangevuld 
met een enkel niet-Baltisch stuk dat dezelfde sfeer ademt. 

Het bekendst is natuurlijk de muziek van Arvo Pärt, maar ook van Peteris 
Vasks, Vytautas Miškinis, Pärt Uusberg, Eriks Ešenfalls, Veljo Tormis en 
Cyrillus Kreek brengt Het Koor prachtige stukken ten gehore. Morten 
Lauridsen en Einojuhani Rautavaara vullen dit repertoire uitstekend aan.

www.hetkoordenbosch.nl 

Hedendaagse
Baltische componisten  

Door Het Koor  
onder leiding van Steven van Gool
Piano: Luisa Parejo | Sopraan: Dãrta Liepina

Willem Twee Toonzaal
Prins Bernhardstraat 4, ’s Hertogenbosch
zaterdag 3 juni 2023, 20.00 uur en 
zondag 4 juni 2023, 15.00 uur

Kaarten à € 13,- zijn te bestellen via
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